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Als vanouds verzamelden wij bij het “Clubgebouw” waar Emmy met de scepter waait. De motor van 

de voorzitter stond afgedekt voor de regen geduldig op zijn berijder te wachten. De vicevoorzitter 

was er niet bij vanwege Vaderdag en verjaardag. We besloten eens te gaan kijken of er al kersen te 

koop waren langs de weg. We reden dus via Gouda – Haastrecht – Oudewater binnendoor naar 

Utrecht. Het was zo’n 24 graden heerlijk weer voor op de motards. Na bij Utrecht de A12 te zijn 

opgereden gingen wij er bij de afslag “Wijk bij Duurstede” weer af richting Cothen. Daar stonden 

meestal wel Kersenverkopers langs de weg maar nu niet. Ze zijn ook nog niet rijp genoeg om te 

plukken hadden wij al vernomen. Dan maar een terras opgezocht en wat uitsmijters naar binnen 

gewerkt. Nog een poging gedaan om een Kers-stal te vinden maar deze was ook gesloten. Dan maar 

weer richting Doorn en richting Amerongen. Oeps!! Niet nagedacht je moet dan door Leersum en 

daar was het dorp afgesloten vanwege de enorme stormschade.  Wij zijn toen links afgebogen 

richting Maarsbergen en reden ook langs de enorme strook bos met omgewaaide bomen. Ook langs 

deze weg lagen er diverse bomen en stukken van bomen die niet ongeschonden waren 

weggekomen.  We besloten ijs te gaan eten bij de Piramide van Austerlitz. 

  

De voorzitter nam het voortouw om in de rij te gaan staan zoals het betaamt. Er staat ook een 

parkeerwachter die bij de in- en uitrit wat staat te zwaaien en bij het uitrijden een visnetje door het 

autoraam duwt om wat geld te vangen. Een mevrouw vroeg of het hier betaald parkeren was, 

nergens staan borden dus dat is niet zo. Waarschijnlijk een uit de hand gelopen hobby van deze 

“Parkeerwachter”. Het oog viel op een bijzondere auto die wij gingen bewonderen. 



 

Het was geen klassieker maar leek er veel op. Ik liep er omheen totdat er een vreemde man opdook. 



 

Hij had wel een “bekend” gezicht. Ach, was de voorzitter die even mee droomde over deze bolide. Na 

het “nuttigen” van de versnapering reden wij weer richting Driebergen om daar de oprit naar de A12 

te nemen. Bij afslag Montfoort reden wij er weer af richting Woerden en Wilnis. Zo reden wij weer 

door het dorpje “Noorden” waar de mensen al bijna zwaaiden omdat wij hier vaak doorheen rijden. 

Op huis ging het aan en via de brug in Boskoop reden wij Zoetermeer weer binnen. Toch bij elkaar 

weer zo’n 180 Kilometer gereden. Maar het was dan ook prachtig motorrijweer met een heerlijke 

temperatuur.     


