6 April 2024 De eerste rit

Vandaag zaterdag 6 april 2024 was er mooi zomerweer voorspeld wel zo’n 24 graden zou het worden.
Dit keer hadden de weersvoorspellers het niet mis! Het was een prachtige dag en voorzitter nam de
dag ervoor al contact op met de leden om een rit te plannen. Echter de Vicevoorzitter kon niet mee
hij had een behangklus bij zijn zoon. Aldus verzamelden de “overige” leden zich bij de motorhome
van de voorzitter. Na het drinken van de geserveerde koffie en het verzorgen van zijn echtgenote
vertrokken wij richting het dorpje Noorden bij Nieuwkoop. Wij misten langs de rivier De Gouwe de
afslag Aarlanderveen-Nieuwkoop en dat was niet geheel ongunstig want diverse rotondes bij
Nieuwkoop bleken op de terugweg afgesloten.

We reden door tot Ter Aar en “doken” daar de polder in richting Zevenhoven en kwamen zo weer op
polderwegen die ons onbekend voorkwamen. Dan toch maar weer richting het Dorpje het Noorden
want daar waren wij toch op gefocust op een of andere manier. De koffie met appeltaart ging er
mede door het zicht op de aantrekkelijke bediening uitstekend in. Wij vervolgden onze weg richting
Woerdense Verlaat en reden weer de polder in richting Portengen en reden langs Kasteel De Haar.
Daar was het druk met bezoekers van het Kasteel. We maakten zo een omweg naar de Woerdense
Verlaat waar de het Frietkot zoals de Belgen zeggen op ons wachtte. Het was lekker druk en overal
lagen nog de regenplassen van de afgelopen dagen. We besloten naar huis te gaan, het was genoeg
voor zo’'n eerste rit. Omdat inderdaad in Nieuwkoop de rotondes waren afgesloten gingen wij ook
weer via Ter Aar terug. Na een sanitaire stop en een leuk gesprek met een motor collega reden wij
weer via Boskoop weer naar onze thuishaven te Zoetermeer. Alleen weer vergeten foto’s te maken!
Daarom deze oude foto!






